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Kavien (22): 'Een helpende hand maakt
een wereld van verschil’

Kavien Suleiman (22) was nog maar een peuter toen hij met
zijn ouders naar Nederland viuchtte. Toch voelt hij zich
betrokken bij de huidige viuchtelingen, mede door zijn
beladen Koerdische geschiedenis en fijne jeugdherinneringen
in Nederland. Op 15 oktober loopt Kavien daarom de
marathon van Amsterdam voor VluchtelingenWerk
Nederland.

Viuchtelingen-verwantschap
‘Metals duizenden andere Koerden, vluchtten mijn cuders en ik twintig jaar geleden voor het gewelddadige regime van
Saddam Hoessein. llkwas twee jgar oud toen wij metzijn drieén in Nederland aankwamen. Zo jong, dat ik hier ‘gewoon’

als Nederlandse jongen zou opgroeien. Maar hoewel ik me geen vluchteling voel, voel ik me door mijn geschiedenis
wel met hen verwant.”

Collectief trauma

‘Mijn moeder vertelde hoe ik als baby dagenlang huilde, nadat een mortier was ingeslagen bij onze buren. Bijna iedere
Koerdische familie heeft verliezen geleden: familieleden die zijn vermoord of gestorven tijdens hun viucht uit lraaks
Koerdistan. De Koerdische gameenschap kent een collectief trauma, dat merk ik zeker bij de oudere generatie. Het
slaat een wond als mensen het gevoel krijgen er niet te mogen zijn of geen bestaansrecht hebben. In die wetenschap

ben ik opgegroeid.”

Een nieuwe start

- Toch lkewam erin Nederland rust voor ons gezin en maakten
wij een nieuwe start op Ameland. De eilandbewoners
voelden zich erg betrokken bij ons en de andere
vluchtelinggezinnen die er woonden. Eén man kwam
regelmatig bij ons langs en hielp mijn ouders bij het leren
van de Nederlandse taal. Hij en zijn vrouw zouden mijn
Mederlandse “oma Else en opa Herman™ worden. [k koester
de herinneringen aan hen, hun wijze verhalen, de warme

| chocolademelk bij de open haard en mijn oma's
boerenkool.”

= De ontmoet

Meer persoonlijke verhalen

'k heb nog met zo heel goed
geoefend'

z 3), AT stan
"Ik ben verder gekomen dan
7i] che mij utlachten'

Malik (18), Syne
'lk miste 1emand die voor me
zorgde’

"Ik wilde niet.nug meertijd
verspillen’

Ben je vrijwilliger, vluchteling of
sympathisant en heb je ook een
interessant verhaal? |
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